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Agenda 
 

di  21-03-2023 Ledenvergadering om 20.00 uur in de Hofnar 

vr 14-04-2023 Generale repetitie Voorjaarsconcert Susanna  

Veerman in de Oude Helena Kerk  

za 15-04-2023 Voorjaarsconcert en tevens afscheid Susanna 

Veerman in de Oude Helena Kerk 

za 13-05-2023 Benefietconcert in samenwerking met het orkest  

‘De Vrolijke Noot’ voor Stichting ‘Gaan voor 

Gambia’ 

zo 28-05-2023 10.00 uur kerkdienst in het Slingeland Ziekenhuis 

in Doetinchem 

za 16-12-2023 kerstsamenzangavond in de Oude Helena Kerk 

 

 

Op 27 januari is ons koorlid 

PIET  LANGSTRAAT 
overleden. 

Na het overlijden van zijn vrouw was het voor Piet heerlijk om op  

maandagavond de repetities van het koor bij te wonen.  

Voor zover zijn gezondheid het toeliet, was hij ook altijd bereid 

om mee te helpen met het opzetten van de Raboboog. 

Zijn enthousiasme en zijn grote verhalen zullen we missen. 

 

We vinden het fijn dat we aan zijn wens gehoor kunnen geven om 

mee te werken aan de Dankdienst voor zijn leven op 

2 februari in de Chr. Geref. Kerk in Aalten. 

 Namens het Aaltens Christelijk Mannenkoor, 

 Jan Bongen, voorzitter 

 Ad Doornink, secretaris 



Van de bestuurstafel 
 

Als bestuur en leden denken we nu nog even terug aan de prachtige af-

scheidsdienst die is gehouden na het overlijden van ons trouwe lid Piet 

Langstraat. Het was fijn dat we dan als koor toch nog enkele liederen 

mochten zingen die Piet mooi vond. Elders in dit blad vind je een her-

denkingsstukje over Piet. 

Momenteel is het bestuur met diverse zaken actief bezig voor ons koor. 

Op de eerste plaats zijn we de ledenvergadering aan het voorbereiden. 

Deze zal worden gehouden op dinsdag 21 maart in onze eigen zaal, de 

Hofnar. 

Behalve dat de zaken aan de orde komen die jaarlijks op het programma 

staan, zoals het jaarverslag en het financiële gebeuren van ons koor. Dit 

keer vragen we jullie ook om toestemming te verlenen aan de wijzigin-

gen die zijn aangebracht in het Huishoudelijk reglement. 

Deze wijzigingen zijn grondig voorbereid door ons medebestuurslid 

Wim Bollen. 

En het bestuur is met de wijzigingen akkoord gegaan. Jullie krijgen zeer 

binnenkort de nieuwe versie van dit reglement toegestuurd. Dan kunnen 

jullie tot uiterlijk 10 maart je op- en aanmerkingen bij de secretaris in-

dienen. Deze op en aanmerkingen kunnen dan eerst nog door het bestuur 

worden besproken. We doen dit om te voorkomen dat de ledenvergade-

ring te lang en te langdradig wordt. 

Het email adres van mij is: adencorrie@live.nl.   

Verder zijn we bezig met de voorbereidingen van ons Voorjaarsconcert 

dat we willen houden  op zaterdag 15 april in de Oude Helenakerk. Met 

dit concert nemen we afscheid van Susanna als dirigent. Zij zal dan ook 

tijdens dit concert het stokje overdragen aan haar opvolger Mathijs  

Dubbeldam. Zoals jullie net konden lezen hebben we het over een voor-

jaarsconcert en niet over een afscheidsconcert. Wel wordt er in de publi-

citeit vermeld, dat Susanna dan afscheid neemt van ons koor. Afgelopen 

repetitieavond heeft Susanna al iets gezegd over de medewerkenden aan 

dit concert. Dit is een koperensemble van De Eendracht en verder heeft 

Rachel Westerveld als sopraan haar medewerking toegezegd. Fijn dat we 

op deze manier medewerking uit eigen regio hebben. Wim Does bespeelt 

dan het orgel.   

Al met al kan dit een prachtige avond worden. Wel moeten we ons daar 

allemaal goed op voorbereiden, zodat we onze stukken kennen.  

Maar dat lukt vast wel. 

Ad Doornink 
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Nieuwe dirigent bij het 

Aaltens Christelijk Mannenkoor 
 

Het ACM heeft een nieuwe dirigent! 

Op 15 april 2023 wordt Mathijs Dubbeldam uit Bredevoort de nieuwe  

dirigent van het mannenkoor uit Aalten. Hij volgt dan Susanna Veerman 

op die de afgelopen negen jaar dit koor heeft geleid. Op 25 januari heeft 

Mathijs het contract getekend, waarmee hij zich aan het koor verbindt, in 

het bijzijn van de voorzitter Jan Bongen en de penningmeester Wim  

Jansen. 

Met Mathijs Dubbeldam begint er een nieuw hoofdstuk voor het ACM. 

Mathijs is een jonge dirigent die sinds kort met zijn gezin in Bredevoort 

woont. Hij heeft hiervoor enkele koren in Nijmegen geleid. Mathijs heeft 

een allround vakopleiding gevolgd voor zangdocent en dirigent. 

Tijdens een concert op 15 april 2023 in de oude Helenakerk in Aalten zal 

Susanna de dirigeerstok daadwerkelijk aan hem overdragen. 

Mathijs vindt het een uitdaging om met de mannen van het koor op een 

hoog niveau te zingen.  

Elke maandagavond vanaf 20.00 uur wordt er geoefend in de Hofnar. 

Hebt u zin om mee te zingen in dit nieuwe hoofdstuk van het ACM, dan 

bent u uiteraard van harte welkom. 

 

IN MEMORIAM  PIET LANGSTRAAT 
 

Het was in 2010 dat we Piet en Riet Langstraat leer-

den kennen. Zij waren vanuit Delft naar Aalten ver-

huisd om dichter bij hun zoon en schoondochter in 

Ulft te komen wonen. Dat zij uit Delft kwamen gaf 

een speciale klik, omdat Marijke, mijn vrouw, in 

Delft gewoond heeft. Bovendien was Piet in  

Schipluiden geboren, waar ook een groot deel van 

Marijke’s familie vandaan kwam. Piet kende Delft 

op z’n duimpje, en zo waren er altijd genoeg aan-

knopingspunten voor gesprekken. Het waren ook 

van die echt westerse uitdrukkingen van Piet die 

deden herinneren aan Delft. Zoals: “daar ben ik groos op” en “dat is van 

zijn “. Bovendien zat Piet altijd vol verhalen als hij even “een bakkie 

kwam doen”.  

Verhalen die je wel eens met een korreltje zout moest nemen, maar ook 

verhalen waaruit bleek dat hij een heel bewogen leven achter de rug had.  

Hij was geboren als zoon van een tuinder en werd geacht mee te helpen 

in de tuin waar sla en andijvie werden geteeld. Dat moest dan met een 

trekschuit naar de veiling gebracht worden. Maar het tuindersleven was 

niet wat Piet wilde. Hij werd vrachtwagenchauffeur en bracht de veiling-

producten door heel Europa. Hij genoot van de vrijheid van dat leven op 

de weg en alle avonturen die dat meebracht. Hij kon er smakelijk over 



vertellen. Dat vrije leven eindigde met een zwaar ongeluk in Duitsland 

waar Piet weliswaar levend uitkwam, maar waar hij zijn rug zodanig be-

schadigde dat hij niet meer dagen achter het stuur kon zitten.  

Dat werd ook de tijd dat hij reizen kon gaan maken. Naar zijn oudste 

zoon in Amerika en voor de bruiloft van een neef naar Bali. In Amerika 

was het dat ze een kerkdienst bezochten waar “Amazing Grace” werd 

gezongen, op een manier die diepe indruk maakte. 

Na zijn werkzame leven kwamen ze dus naar de Achterhoek, een heel 

verschil! 

Maar ze hadden het hier naar hun zin. Tot Riet last kreeg van haar nieren 

en aan de dialyse moest. Dat was een zware belasting die eindigde toen 

Riet in 2017 overleed en Piet alleen achterbleef. Ik ben m’n anker kwijt, 

m’n stuur, verzuchtte hij wel eens. Ook de regelmaat in z’n leven. Dat 

werd duidelijk uit de suikerziekte waar hij al jaren aan leed, maar die hij 

niet meer onder controle kreeg. Later deden ook zijn nieren niet goed 

meer wat ze moesten doen en z’n hart gaf problemen, waardoor hij ge-

dotterd moest worden. 

Ondanks dat alles bleef Piet optimistisch. Zag hij het even niet meer zit-

ten in de Prinsenhof, dan kwam hij een “bakkie doen”. En kwam hij er 

zelf niet meer uit, dan zocht hij makkelijk hulp. Zo was hij op een keer 

bezig om zijn map voor het koor op orde te maken wat niet lukte, en  

belde Freek. Toen die in de kamer kwam, lag de vloer bezaaid met stuk-

ken en heeft Freek zijn map weer keurig op orde gemaakt. Zo had hij 

overal zijn bekenden, bij de houtsnijcursus, bij het koken voor “Etend 

ontmoeten”, waar hij zelfs een keer de nieuwe burgemeester mocht be-

dienen.  

Nadat Piet een keer mee geweest was naar een optreden van het man-

nenkoor wilde hij daaraan meedoen. Of dat nou wel lukte met het zingen 

maakte hem niet zoveel uit, maar elke maandagavond een uitje te hebben 

vond hij geweldig. De kontakten in de pauze, hij genoot ervan! 

Hij vertelde zijn kinderen dat hij nu ook in het Russisch kon zingen: 

“Tebe Poem”. “Lead me Lord” was het lied van Riet, en in “Precious 

Lord, take my hand, bring me home through the night, through the dark, 

throug the storm, to the Light…” vond hij de woorden die ook zijn leven 

bepaalden. 

Het was zijn laatste wens dat het mannenkoor deze liederen op zijn be-

grafenis zou zingen. Zijn familie vond het indrukwekkend. 

Daarmee zien we maar weer dat lid zijn van het mannenkoor veel meer 

is dan op elke maandagavond oefenen, en een paar optredens per jaar, 

het geeft je leven een extra dimensie! 

Op verzoek van het bestuur, 

Arnold Rots 
 

 

 

  19-12-1936   In memoriam Piet Langstraat  27-1-2023 



Enige weken geleden vroeg Arnold Rots aan het begin van de repetitie het 

woord waarna hij mededeelde dat Piet Langstraat van zijn arts de schokkende 

mededeling had gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Een klap voor hem en 

allen die hem kenden, zijn familie, vrienden en bekenden en natuurlijk ook de 

koorleden van het ACM. Op 27 januari jl. was het einde van zijn leven aange-

broken en op 2 februari werd in de Chr. Geref. Kerk onder grote belangstelling 

de dankdienst voor zijn leven gehouden. Piet had zelf de nummers uitgekozen 

die het ACM, dit keer onder leiding van Yvonne Beeftink, als onderdeel van 

de dienst ten gehore bracht: 

- Precious Lord 

- Lead me Lord 

- Tebe Poem 

- Dank sei dir Herr  

De dienst werd, na het dankwoord van de familie uitgesproken door de uit-

vaartverzorger, besloten met het zingen van: ‘Ik zie een poort wijd open 

staan’, een lied dat Piet ook graag gezongen heeft. Tenslotte kreeg iedereen 

gelegenheid om Piet een laatste groet te brengen door langs de baar te lopen. 

Tijdens deze laatste groet klonk het lied ‘I did it my way’ gezongen door 

Frank Sinatra, dat begint met deze zeer toepasselijke zin: ‘And now the end is 

near and so I face the final curtain…’. 

We hebben Piet leren kennen als een markante persoonlijkheid die midden in 

het leven stond en een warme uitstraling had, met heel vaak een brede lach op 

zijn gezicht. Het ACM lag hem na aan het hart, hij heeft veel sponsoren voor 

ons koor aangebracht. Ik trof in een nieuwsflits van 20 mei 2017 de volgende 

zin aan in een verslag van de korendag in Kampen:  

‘Wat een zingen daar, heerlijk’, “Nader mijn God bij U”, met de map dicht. 

“Lead me Lord”, prachtig.  

In Aalten, rond diezelfde tijd, werd het ook gezongen in de dankdienst voor 

het leven van Riet Langstraat. Heel bijzonder! Tenslotte was hij een meele-

vend lid van de Chr. Geref. Kerk waarin hij veel waardevolle vriendschappen 

heeft ervaren.  

Jan Hartemink 
 

Ik geef de pen door aan……..? 
 

Mag ik me even voorstellen:  

Ik ben Gerrit de jongste telg van de familie Bussink. Geboren 

in 1950 in de Wildenborch te Vorden. De eerste 10 jaar heb 

ik naast het kasteel gewoond met 

als buurman de heer Staring, na-

zaat van de grote dichter. Alle 

kinderen uit de buurt zaten al op 

de lagere school en ik liep als 

klein mannetje vaak rond in en 

om het kasteel. De tuinen zien er 

momenteel nog hetzelfde uit als 

65 jaar geleden. Elk jaar met Pinksteren zijn ze geopend voor het pu-

bliek. Een echte aanrader om deze eens te bezoeken. Sowieso zijn de 

bossen achter het kasteel met de prachtige wandelpaden het hele jaar vrij 

toegankelijk voor het publiek.   



Mijn middelbare schoolopleiding heb ik afgerond als elektrotechnisch 

installateur en in de hoogspanningstechniek.  

Toendertijd stond na de schoolopleiding de verplichte mi-

litaire diensttijd te wachten. 24 maand bij de Luchtmacht 

als onderofficier.  

Na 18 maand is het mij gelukt de vliegbasis Twente te 

ontvluchten en in 1974 zijn we naar Aalten verhuisd.  

Ik ben er als amanuensis aan de toenmalige CSA begonnen. Het woord 

amanuensis heb ik eerst in een woordenboek opgezocht.  

De advertentie leek me wel heel interessant.  

Na de laboranten opleiding met vakken als fotografie, instrumentmaker 

en glasblazen ben ik tot 1990 amanuensis/technisch onderwijsassistent 

geweest.  

In 1986 ben ik gestart aan de lerarenopleiding wiskunde in Nijmegen in 

deeltijd. Afgestudeerd in 1990 kon ik direct als docent een baan bij de-

zelfde werkgever overnemen van een vertrekkende collega. Nu, alweer 

bijna 10 jaar met pensioen, ben ik nog altijd volop bezig met het ontwik-

kelen van websites en informatica. En het klussen in allerlei vormen. Ze  

kunnen me nogal makkelijk voor vrijwilligerswerk vinden. Je bent dan 

wel altijd overal welkom.  

 

Ik geef de pen door aan Gerrit Reusink 

 

Felicitaties 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks (Bocholtsestraatweg) 

 

In maart zijn jarig: Wim Bollen, Jan Hartemink, Gerrit Ruesink, Lieuwe 

Westerterp en Wim Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

 

Communicatie Commissie  

 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots  

* Ad Doornink 

* Gerrit Oosterink 

 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
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